
Willy



Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

‘t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,

maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans.

Willy Faust

Het leven ten volle geleefd

Geboren te Waterschei op 7 juni 1949 en in familiekring
ingeslapen in het ZOL Campus St.-Jan te Genk op 16 maart 2024.

Hij leeft verder in de harten van:

†Joep en †Annie Faust-Wehling zijn ouders

Jefke en †Hilde Faust-Geuens
 kinderen en kleinkinderen
Bogdan en Marijke Antoniw-Faust
 kinderen en kleinkinderen
Dennis en Jeanneke Denis-Faust
 kinderen en kleinkinderen
†Franske Faust
Jaak en Anneke Munten-Faust

zijn broers, zussen, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten

De families Faust en Wehling.

Graag een woordje van dank aan
 Dr. Denaeyer, zijn huisdokter
 Dr. Daenen, zijn longarts
 zijn thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis
 iedereen voor de vriendschap

De uitvaart zal in intieme kring plaatsvinden.

Er is gelegenheid om Willy te groeten in het funerarium
Witters en Baers, Weg naar Zwartberg 125 te Houthalen-Oost
op vrijdag 22 maart 2024 van 18.30 tot 19 uur.

Rouwadres: Familie Faust, p.a.
Weg naar Zwartberg 125, 3530 Houthalen-Helchteren.
Online condoleren: www.begrafenissen-wittersenbaers.be

Witters en Baers, Heusden-Zolder & Houthalen-Helchteren, 011/53 64 59.


